Liturgie voor een viering in de stijl van Taizé

Taizé-liederen: copyright © Ateliers et Presses de Taizé, Communauté de Taizé,
71250 Taizé, Frankrijk.

Vertalingen van de liederen komen uit ‘Adem in ons, Taizé liederenboek’

Mededelingen, bloemengroet en collecte op de beamer,
voorafgaand aan de dienst. Dan wordt het meditatieve karakter
niet verstoord.

Muziek

Bij binnenkomst in de kerkzaal kunnen kaarsen/
waxinelichtjes worden aangestoken.

Sierk:
Welkom / inleiding

“Konden we maar altijd onthouden, dat Christus
‘gemeenschap’ betekent... Hij is niet gekomen
om de zoveelste godsdienst te stichten, maar
om éalle mensen gemeenschap in God aan te
reiken.

Zijn leerlingen —wij— zijn geroepen om
eenvoudig gist te zijn, dat vertrouwen en vrede
brengt onder mensen. ‘Gemeenschap’ is een
van de mooiste namen voor de kerk.”

Zo schrijft frere Roger — een van de eerste drie broeders, en tot 2005 abt, van de
communiteit van Taizé — in het boekje ‘Voorvoeld geluk’. Vanuit die gedachte, vormde
frere Roger de gemeenschap van Taizé: die ultieme oecumenische oefenplaats,
vanaf 1940 in de heuvels van de Bourgogne.

Broeder Roger ontving joodse vluchtelingen, herbergde Duitse krijgsgevangen en
reikte uit naar uithoeken van die gemeenschap van Christus en naar alle mensen.
Nog steeds vinden jaarlijks rond de 100.000 jongeren — en notoire oudere jongeren —
de weg naar die louterende plek.

Ook jongeren uit onze kerken zijn de afgelopen week in Taizé geweest en gaan
vandaag weer terug naar huis.

Een warm welkom aan u, aan jou — in deze viering van de Emmauskerk en de
Fonteinkerk.

We hebben vandaag een viering, waarbij we gebruik maken van de stijl van Taizé,



aangevuld met eigen accenten.

Het is voor het grootste deel een meditatieve viering.

Er is zodoende naast bidden en lezen veel ruimte voor zingen, en voor stilte.

Ook het overwegen doen we in stilte — dus niet met woorden, zoals gebruikelijk.

We nemen de lezingen en ons gebed mee in de stilte voor eigen meditatie.

Laten we nu samen, in stilte, ruimte maken voor onze drempeltekst aan alle mensen.

Moment van stilte

Drempeltekst: (deze tekst komt op de beamer)

Voorg:Jong en oud, vrienden en vreemdelingen
Allen: Weet je welkom bij God

Voorg: Verloren of op zoek, gevonden en verheugd
Allen: Weet je welkom bij God

Voorg: Met twee voeten op de aarde, en het hoofd in de wolken
Allen: Weet je welkom bij God

Voorg: Deze morgen, deze dag, deze nacht, altijd
Allen: Weet je welkom bij God, opgevangen in Haar liefde

Voorg:In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Allen: Amen

Openingslied : In de Heer vind ik heel mijn sterkte (2 x)
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ken geen angst, op U ver - trouw ik en'k ken geen angst.

Inleiding kyrié:
Joke

Aan de vriendschap en de liefde van God, de Ene,
vertrouwen wij de wereld, alle schepselen

en onszelf toe.

In licht en duister, in dankbaarheid en nood.

In het vertrouwen, en met de hoop

dat ons vragen en ons bidden niet tevergeefs zal zijn



Kyriégebed met acclamatie 139d Liedboek (Heel het duister...)

Glorialied: Gloria, gloria (Taizé, m. J. Berthier) (5 x)

Glo - ri-a, glo - ri-a, in ex-cel-sis De - ol
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Glo - ri-a, glo - ri-a, al-le-lu-ia, al-le-lu-ial

Lezing: Psalm 138, bewerking Gert Bremer uit “Laat mij maar zingen’ Tineke

Lied: De Heer heeft mij gezien en onverwacht (Gezang 487 : 1 en 2, oude liedboek)

Lied: Jésus le Christ, lumiére intérieure (2 x)
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Vertaling:

Innerlijk licht, o Jezus Messias, schijn in de donkere hoeken van mijn ziel. Innerlijk
licht, o Jezus Messias, geef dat ik open uw liefde ontvang.

Lezing: Lucas 11 : 5 - 13 Tineke



Lied: Lied 995 :1 en 2
Gebed Sierk

Vrede in je hart, vreugde, eenvoud en barmhartigheid.

God, U bedelft ons verleden in het hart van Christus
en U zorgt voor onze toekomst.

Christus Jezus, innerlijk licht,
laat mij uw liefde aannemen,
dat ik vreugde mag leren kennen.

Ik heb u lief,
misschien niet zoals ik het zou willen,
maar U heb ik lief.

Heilige Geest, Geest van de levende Christus,

U vervult ons met uw voortdurende aanwezigheid;
les onze dorst naar vertrouwen, vergeving en vrede —
dat de bronnen van jubelzang blijven stromen.

We zetten het gebed voort in de stilte
en nemen de tijd in Gods aanwezigheid...

Stilte
Lied: ledere nacht (5 x)

Gebed en voorbeden met intenties uit onze gemeenschap, waarbij gezongen

wordt Nada te turbe Liedboek 900

Vertaling:
Niets zal je deren, niets je benauwen.
Als je God zoekt, zal niets ontbreken.
Niets zal je deren, niets je benauwen.
God vervult alles.

Gebeden Thea

Zo bidden wij als wij samen zingen: Nada te turbe .... (3 X )

vervolg gebed: -

Heer , vandaag willen wij bidden voor:
(voorbeden aanvullen)

Zo bidden wij als wij samen zingen: Nada te turbe .... (3 X )



Stil gebed

Onze Vader

Vredeswens (tekst op beamer)

V: Jezus zegt:

Jullie zijn het zout van de aarde.

Jullie zijn het licht in de wereld.

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen,
opdat ze jullie goede daden zien

en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Wees dan zout van de aarde.

Wees licht voor de wereld.

De vrede van de Heer zijj altijd met u.
A: En met uw geest.
V: Laten we aan elkaar een teken van vrede geven.

Allen wensen elkaar vrede (van Christus) toe

Wegzending Sierk
Bidden wij om Gods zegen, om mee te gaan waar God ons zendt:
Zegen

Dat de liefde van God
onze dagen vult

dat het leven van Jezus
vrede legt in ons hart en onze handen

dat de Geest van God
ons blijft bewegen en blijft dragen

Z0 zegene ons
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Slotlied: God zal met je meegaan - Sytze de Vries, muziek: Job de Bruijn

God zal met je meegaan
als licht in je ogen

als lamp voor je voet

als hand op je hoofd

en arm om je schouder
als baken bij ontij

en verte die wenkt

als groet op je lippen



en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat

Muziek bij verlaten van de kerkzaal: Lied 103e : Bless the Lord
Je mag de kerk verlaten op een zelfgekozen tijdstip





