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De kerkenraad komt binnen. 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

De kinderen gaan naar KIEM onder het zingen van “Verhalen die schijnen…” 

 

De gemeente gaat staan. 

 

Voorbereiding 

Stilte om aan te komen in het huis van eerbied 

 

Gebed van toenadering 

 

Bemoediging en groet: 

“V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

 A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 V: De Heer zij met u allen. 

 A: Ook met u zij de Heer”. 

 

Aanvangspsalm: psalm 67 ‘God zij ons gunstig en genadig’ 

 

De gemeente gaat zitten 

 

Kyrie en Gloria 

 

V: “Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor de nood van de wereld [en dan 

ook Zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid houdt niet op]”. 

 

Gebeden: 

V: (na elke bede)”Daarom bidden wij U”. 

G: (zingend) “Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U”  

 

 
 

Glorialied 650:1,2,3 en 6 en 7 ‘De aarde is vervuld’ 



 

De Schrift 

 

Gebed bij het Woord. 

 

Schriftlezing uit het Oude Testament Jesaja 59:9-12a. 

 
9 Daarom blijft het recht ver van ons en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar. Wij 

hopen op licht, maar het is duister, op een sprankje licht, maar we dolen in het 

donker.10 We tasten als blinden langs de muur, we tasten rond als iemand die niets 

kan zien. Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert, in de kracht van ons 

leven lijken we dood. 11 Wij allen grommen als beren, we klagen en kreunen droevig 

als duiven. Wij hopen op recht, maar het is er niet, op redding, maar ze blijft ver van 

ons. 12 Want talloos zijn onze misdaden jegens U, onze zonden getuigen tegen ons. 

 

 

Lied 908 ‘Ik heb u lief, o mijn beminde’ 1 (allen), 3 (lage stemmen), 4 (hoge stemmen) 

en 5 (allen) 

 

Evangelielezing: Johannes 9:1-7 en 35-41 

 

Lied 673:1,2 en 4 ‘Heilige liefdeskracht’ 

 

Uitleg en verkondiging  

 

Lied 939 ‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’ 

 

Gebeden en gaven 

 

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, (gezamenlijk) Onze Vader. 

 

Collecten onder orgelspel 

 

De gemeente gaat staan. 

 

Slotlied: psalm 150 ‘Loof God, loof Hem overal’ 

 

 

Heenzending en zegen 
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