LITURGIE EREDIENST FONTEINKERK TE AMERSFOORT

23 februari 2025
m.m.v. het Taizékoor o.l.v. Frits Klostermann
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Piero della Francesca, Ontmoeting van Salomo en de koningin van Seba,
detail van fresco in de Basilica di San Francesco, Arezzo, 1452

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

De kinderen gaan naar KIEM en nemen het licht mee. We zingen: “Verhalen die...”.

Allen gaan staan

Voorbereiding

Stilte om aan te komen in het huis van eerbied

Gebed van toenadering



Bemoediging en groet:

V U die ons ziet zoals wij zijn

G KOM ONS TEGEMOET IN UW ZOON.
V U die ons zoekt met uw Liefde,

G VEROVER ONS HART

V loven en prijzen wij onze God

G HIER ZIJN WIJ HEER

V Vrede zij u

G: DE WERELD ZIJ VREDE

Aanvangslied: Vlam van Liefde, hymne bij het Jubeljaar 2025

Refrein:

Vlam van liefde, hoop die ons doet leven,
hoor ons lied, een lofzang uit ons hart.
Gij, de bron van vred'en eeuwig leven,
laat ons veilig voortgaan aan uw hand.

1.Alle landen, volkeren en talen

die in nacht en duisternis verdwalen,

zien een licht: uw Woord komt hen bezoeken.
Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten.

2.Goede God, geduldig, vol erbarmen,

toon uw trouw aan kleinen en aan armen.
Bron van hoop, Gij schept een nieuwe aarde.
Zend uw Adem, God, laat ons niet verharden.

3.0nze ogen zien de nieuwe morgen.

Gij komt nader, houdt U niet verborgen,
zendt ons uit: 'Verkondigt allerwegen:

Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!

Allen gaan zitten

Kyrie en Gloria

Zingen: Sfinte Dumnezeule, Taizé lied 95
Roemeens, vertaling: Heilige sterke God, Sterke Heilige,
Heilige onsterfelijke, God, ontferm U over ons

Kyriégebed



Zingen: Sfinte Dumnezeule
Roemeens, vertaling: Heilige sterke God, Sterke Heilige,
Heilige onsterfelijke, God, ontferm U over ons

Glorialied: Laudate Dominum, Taizé lied 10
Vertaling: Loof, zing en prijs de Heer (2x), alle volken, alleluia!

De schrift
Gebed bij het Woord

Schriftlezing 1 Koningen 10, 1-13

Lied: Alleluia, Taizé lied 96

Uitleg en verkondiging

Lied Aube nouvelle (koor)

Aube nouvelle, dans notre nuit

Pour sauver son peuple, Dieu va venir
Joie pour les pauvres, féte aujourd'hui
Il faut préparer la route au Seigneur

Il faut préparer la route au Seigneur

Bonne nouvelle, cris et chansons
Pour sauver son people, Dieu va venir
Voix qui s'éleve dans nos déserts

Il faut préparer la route au Seigneur

Il faut préparer la route au Seigneur

Terre nouvelle, monde nouveau

Pour sauver son people, Dieu va venir
Paix sur la terre, ciel parmi nous

Il faut préparer la route au Seigneur

Il faut préparer la route au Seigneur

Vertaling:

Nieuwe dageraad, in onze nacht

zal God komen, om zijn volk te redden.
Vreugde voor de armen, feest is het vandaag.
Bereid de weg van de Heer

Bereid de weg van de Heer

Goede boodschap, uitroepen en liederen:
God zal komen om zijn volk te redden.



Stem die zich verheft in onze woestijnen
Bereid de weg van de Heer
Bereid de weg van de Heer

Nieuwe aarde, nieuwe wereld:

God zal komen om zijn volk te redden.
Vrede op aarde, hemel onder ons,
Bereid de weg van de Heer

Bereid de weg van de Heer

Gebeden en gaven

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onze Vader

Wanneer gebeden wordt: ‘Zo bidden we als we samen zingen’ antwoorden we met Taizé
lied 53: Dona la pace

Vertaling: Geef toch uw vrede, o Here, aan wie vertrouwen op U.

Geef ons, geef ons uw vrede, o Here, geef ons uw vrede

Collecten onder orgelspel

Slotlied: Nu wij uiteengaan, Liedboek 423:1,2,3

De gemeente gaat staan.

Heenzending en zegen

Zingen van het “Amen”

Lied bij het verlaten van de kerk: Lied 157 van Taize: Stante se soli [Wees het zout der aarde
en wees het licht der wereld]



