
LITURGIE FONTEINKERK 4 augustus 2024 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

Voorbereiding 
We gaan staan. 
Stilte om aan te komen in het huis van eerbied 

Bemoediging, en gebed van toenadering (= Lied 292, gesproken): 
V:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V:  Onderricht mij in uw woorden, 
 schenk mij leven op uw wegen. 
A:  Laat uw woorden in ons branden 
 als een vuur voor hart en handen. 
V:  Dat uw goedheid mij mag vinden; 
 dat uw heil mijn toekomst wordt 
 en uw woord mijn weerwoord is 
 waar het leven wordt weersproken. 
A:  Laat uw woorden in ons branden 
 als een vuur voor hart en handen. 
V:  Blijf gedenken wie wij zijn. 
 Gij, mijn hoop waar nog de nacht duurt; 
 Gij, mijn troost waar ik verdwaald ben. 
 Met uw woord schenkt Gij het leven. 
A:  Laat uw woorden in ons branden 
 als een vuur voor hart en handen. 
 Amen. 

Groet: 
V:  De Heer zij met u allen. 
A:  Ook met u zij de Heer. 

Aanvangspsalm: Psalm 24: 1, 2 en 3 

De gemeente gaat zitten 

Kyrie en Gloria 

V: “Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor de nood van de wereld [en dan ook Zijn Naam 
prijzen, want zijn barmhartigheid houdt niet op]”. 

Gebeden: 
V: (na elke bede)”Daarom bidden wij”. 
G: (zingend): Lied 301h 

Gloria lied: Psalm 150a 

De Schrift 

Gebed van de zondag 

Schriftlezing uit de Brieven: Ef. 4: 17-25 

Lied: Psalm 119: 13 

Evangelielezing: Marcus 7: 1-13 



Lied: Psalm 119: 14 en 15 

Vervolg Evangelielezing: Marcus 7: 14-23 

Acclamatie bij het evangelie: Lied 339a (de kinderen gaan naar de kindernevendienst) 

Uitleg en verkondiging 

Gezongen geloofsbelijdenis: Lied 344 

Gebeden en gaven 

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, (gezamenlijk) Onze Vader. 

Collecten onder orgelspel (de kinderen komen terug uit de kindernevendienst) 

Slotlied: Lied 422 

Heenzending en zegen 
Gezongen zegen: De Levende zegene u (Tussentijds, nr 116)  
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