LITURGIE EREDIENST FONTEINKERK TE AMERSFOORT 28 juli 2024
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorbereiding
Stilte om aan te komen in het huis van eerbied
-we gaan staan-

Drempeltekst

V.:God we danken u voor dit huis vol mensen
zomaar een dak boven wat hoofden
deur die naar stilte openstaat

Allen:een huis dat een levend lichaam wordt
als wij er zijn
als wij er binnengaan

V.:.dan proeven we iets van dat geheim
een huis

met muren van huid, ramen als ogen
speurend naar hoop en dageraad

Allen:dan ervaren we iets van het wonder
mensen in vrede

met het verhaal van u

dat geheim

u in ons midden door uw geest

actief in mensen

Amen

Bemoediging en groet:

“V: Onze hulp is de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: De Heer zij met u allen.

Allen: Ook met u zij de Heer”.

Liedboek 276: 1-2 Zomaar een dak

-we gaan zitten-

Inleiding
Woorden bij het schilderij van Rembrandt

Zingen: LB 811L1-3: zoals een moeder zorgt
Dienst van de Schriften

Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing uit de Schriften: Lukas 15:11-32
Zingen: LB 857:1-3: Jij zoekt mij
Beschouwing : Een vader met zijn twee zonen.
Laag 1

Orgelspel

Laag 2

Orgelspel

Laag 3

Orgelspel: Largo uit orgelconcert in F van Handel.



Gebeden en gaven

Voorbeden, stil gebed, (gezamenlijk) Onze Vader.
Collecten onder orgelspel

Slotlied: 974:1-5 :Maak ons uw liefde,God, tot opmaat
De gemeente gaat staan.

Heenzending en zegen
De gemeente antwoordt met het zingen van het “Amen”





