
Fonteinkerk, 8 april 2018 

Lezingen: I Petrus 1:22 - 2:6 en Johannes 20:19-29 

 

Mochten jullie binnenkort nog eens rondlopen met een uitstekend humeur, en dan opeens 

overvallen worden door de gedachte: “Ik zou mij wel een tikje somberder willen voelen”, dan 

raad ik jullie aan om nog eens naar zo’n film van Ingmar Bergman te gaan kijken. In de jaren 
’70 bracht hij films uit als “Scenes uit een huwelijk” en “Herfstsonate”, films waarin hij zon-

der genade laat zien hoe mensen vreselijk hun best doen om elkaar te begrijpen en te bereiken, 

en daarin volledig mislukken. Bergman was de zoon van een lutherse predikant, en hij maakte 

in de jaren ’60 ook een paar films waarin hij het “zwijgen van God” aan de orde stelt. God is 

aan het verdwijnen, uit de samenleving, uit de kerk en uit de mensen. De mensen snappen 

niets meer van God, horen en zien Hem niet meer, en voelen zich aan hun lot overgelaten. Het 

lijntje met God is weg, en als gevolg daarvan stokt ook de communicatie van mens tot mens. 

In Babylonische spraakverwarring of in onmachtig stilzwijgen is de mens veroordeeld tot 

wanhopige eenzaamheid. Inderdaad: je moet wel stalen zenuwen hebben om niet volledig 

gedesoriënteerd en gedeprimeerd bij zo’n Bergman vandaan te komen… 

 

Op dit moment ben ik mij geestelijk aan het voorbereiden om zijn sombere meesterwerk “De 
avondmaalsgasten” uit 1963 te gaan bekijken. Deze film begint met een kerkdienst. Voor een 
handjevol kerkgangers (toen al stonden de Zweden niet bekend om hun trouwe kerkgang!) 

draait de dominee zijn bekende verhaal over Gods liefde af. Erg overtuigend klinkt het niet, 

want door de dood van zijn vrouw is deze predikant zijn geloof helemaal kwijtgeraakt. Na de 

dienst komt een bange visser bij hem, die hem vertelt over zijn angst voor de atoombom en de 

ondergang van de wereld. De dominee weet hem geen enkele troost te bieden, luistert niet 

eens en praat voortdurend over zijn eigen twijfels. Er is een schooljuffrouw die verliefd is op 

de predikant, en hem uit zijn trieste eenzaamheid wil verlossen; ook haar houdt hij koud en 

ongenaakbaar op afstand. In deze film zit alles op slot! 

 

Ook in het verhaal van Johannes zit alles op slot. Zelfs letterlijk: “Ze hadden de deuren afge-

sloten, omdat ze bang waren voor de Joden,” schrijft Johannes over de leerlingen van Jezus. 

Maar ook inwendig zit bij de discipelen alles vast. Hun leven stond na de dood van Jezus nog 

volledig op zijn kop. Maandenlang hadden ze gehoopt en verwacht dat Jezus de koning van 

Israël zou worden, maar vóór zij het goed en wel beseften was Hij al gearresteerd en aan het 

kruis geslagen. Vast en zeker voelden ze zich ook zélf bedreigd, als volgelingen van Jezus, en 

meenden ze dat hun leven gevaar liep. Jezus was dood (hoewel Maria van Magdala dat was 

komen tegenspreken!), en waar was God? God is de grote Afwezige, God zwijgt. 

 

Deze eerste zondag na Pasen heeft als bijnaam: “Beloken Pasen.” Dat betekent zoveel als: 
“De luiken gaan dicht, we sluiten nu het Paasfeest af.” De leerlingen van Jezus waren van 
deze latere benaming uiteraard niet op de hoogte. Maar als je het verhaal van Johannes leest, 

zou je haast zeggen dat ze de term “beloken” niet alleen kénnen, maar ook nog eens letterlijk 
toepassen: alle ramen en deuren zitten dicht, alles zit op slot… 

 

Net als de film “De avondmaalsgasten” begint ook Johannes zijn verhaal met een kerkdienst. 

Een groepje mensen zit bij elkaar op de eerste dag van de week. Ze hebben het over Jezus, 

hun leidsman en vriend. Hij is de grote Afwezige; maar er gaat een verhaal rond dat Hij leeft 

en aan sommigen verschenen is. Nog steeds komen mensen naar de kerk om het verhaal van 

Jezus te horen en te overdenken. En we hopen nog altijd dat Hij ook aan ons verschijnen zal, 

dat Hij ook in ons leven aanwezig zal blijken te zijn. Eén gelovige heeft zo zijn twijfels. Hij is 

niet de eerste de beste; in hoofdstuk 11 van het Johannesevangelie zegt Thomas duidelijk dat 



hij bereid is om mét Jezus te sterven. Maar die verhalen over een opgestane, aanwezige Jezus 

gelóóft hij niet; hij kán dat niet. Hij lijkt op de kerkganger die om zich heen kijkt, en dan vol 

ongeloof uitroept: “Het bestáát niet dat God in deze wereld aanwezig is!” Het zou een kyrie 

kunnen zijn: “God, waar bent U? Heer, ontferm U!”  
 

En dan, opeens, staat Jezus in hun midden. Dat is raadselachtig, want de deuren waren toch 

echt gesloten. Maar het komt nog altijd voor: waar twee, drie of honderd mensen in de Naam 

van Jezus samen zijn, daar kan Hij zomaar opeens de Aanwezige zijn, op onverklaarbare 

wijze. Hij wenst ons “vrede” toe. Die vredegroet klinkt in de kerk nog altijd door, bijv. op het 

moment dat we brood en wijn gaan delen. En zoals Jezus zich met al zijn wonden aan Thomas 

laat zien, als de man die geleden heeft, zó toont Hij zich aan ons in het brood, teken van zijn 

gebroken lichaam, en in de wijn, teken van zijn vergoten bloed. Het gaat hier om iets heel 

principieels: zó wil Christus onder ons bekend en gekend zijn, als de mens die het lijden niet 

uit de weg is gegaan, als de man die zijn leven heeft overgehad voor zijn vrienden. Jezus komt 

Thomas niet overtuigen van zijn aanwezigheid als zodanig (alsof een levend lichaam genoeg 

“bewijs” zou zijn), maar van zijn liefdevolle aanwezigheid, zijn aanwezige liefde. De reactie 

van Thomas, zijn credo (“Mijn Heer en mijn God!”) is dan ook niet een zakelijke vaststelling 

dat Jezus daar vóór hem staat, maar een diepe herkenning van het feit dat Jezus alleen als de 

Lijdende de Levende kan zijn. Wij vieren bij het delen van brood en wijn nog altijd dat Jezus 

mét zijn gebroken lichaam een God van liefde representeert. De overwinning is behaald door 

een liefde die tot op het bot gaat, liefde tot aan het bittere einde. 

 

God zweeg toen Jezus aan het kruis werd geslagen, God zweeg toen miljoenen Joden naar de 

gaskamers werden gedreven, God zwijgt nog altijd als mensen elkaar opjagen en uitmoorden. 

Maar Hij spreekt in de liefde van Jezus, dwars door alle wanhoop, lijden en dood heen. Iets 

van dat geheim probeerde Bonhoeffer te verwoorden, toen hij vanuit de gevangenis schreef: 

“God laat zich aan het kruis uit deze wereld verdringen. God is machteloos en zwak in de 

wereld, en juist zo, en alleen maar zo is Hij bij ons, en helpt Hij ons…” 

 

Is dat iets waarmee wij de wereld kunnen overtuigen? Daar kun je je vraagtekens bij zetten… 
Maar het zou wellicht een heilzaam tegengif kunnen zijn tegen de giftige sprookjes van deze 

tijd. Ik denk aan het sprookje dat het leven leuk en feestelijk is, en dat je al je dromen kunt 

bereiken als je maar positief blijft en de juiste keuzes maakt. Ik denk aan het sprookje dat het 

bestaan één grote aaneenschakeling van spannende en boeiende gebeurtenissen hoort te zijn, 

en dat je leven mislukt is als je niet met al je talenten hebt gestraald en geschitterd. Steeds 

meer jonge mensen lopen volledig vast in dat soort onzinnige denkbeelden. Het is dan wel een 

hele stap, om te gaan geloven dat je de zin van het leven ontdekt als je iets begint te ervaren 

van de liefde van de gekruisigde Heer. Maar het zou een heilzaam tegengif kunnen zijn, tegen 

het rabiate geraas van het “maakbaarheidsgeloof”. 
 

De film “De avondmaalsgasten” eindigt, opvallend genoeg, met wéér een kerkdienst. Er is 
dan nog maar één kerkganger overgebleven. De dominee aarzelt of hij de dienst nog wel moet 

laten doorgaan. Uiteindelijk begint hij toch maar, met wat de laatste woorden van de film 

zullen zijn: “Heilig, heilig, heilig is de Heer God almachtig. Heel de aarde is vervuld van zijn 

heerlijkheid.” Sommige uitleggers zeggen dan: “Zie je wel? Typisch Bergman: iedereen is 
nog even wanhopig en gedesillusioneerd, maar ze gaan gewoon door met hun achterhaalde en 

zinloze rituelen!” Anderen zeggen: “Hier zet Bergman toch op het laatste moment de deur 
open naar de hoop. God zwijgt, en de mensen begrijpen elkaar niet meer, maar God is nog 

steeds aanwezig in de wereld!” Wij zouden kunnen aanvullen: ook in lijden en wanhoop 

spreekt God nog steeds door de liefde van Jezus! 



Johannes beschrijft dus een kerkdienst: het samenkomen in de naam van Jezus, het gevecht 

tussen geloof en twijfel, het kyrie, de vredegroet, het stilstaan bij Jezus’ gebroken lichaam, de 
geloofsbelijdenis. Centraal in dit alles staat de verschijning van Jezus: Hij is de Aanwezige, 

de Levende, omdat liefde sterker is dan de dood. Maar dan gaan ook álle ramen open: “Zoals 
de Vader Mij uitgezonden heeft, zó zend Ik jullie uit.” Het laatste woord mag niet gegeven 

worden aan de angst. De liefde die Jezus naar de mensen heeft gedreven, drijft ons uit naar de 

wereld, naar de ander. Waar liefde heerst, gaan de ramen open en beginnen de mensen elkaar 

weer te zien. En dáár zal God van Zich laten horen… 

 

Bij het begin van de viering hoorden we het al: deze eerste zondag na Pasen heet al eeuwen-

lang: “Quasimodo geniti, als pasgeboren kinderen.” Een vreemde naam voor een zondag? In 
de vroege kerk werden mensen vaak gedoopt in de Paasnacht. Ze kregen dan witte doopkleren 

aan. Deze witte kleren bleven ze nog acht dagen dragen, tot op de eerste zondag ná Pasen. In 

die acht dagen ontvingen ze hun laatste geloofslessen, hun afsluitend onderricht. Op die eerste 

zondag na Pasen werd dan, als een oproep aan de nieuwe dopelingen om altijd dóór te gaan 

met leren, gelezen uit de eerste Petrusbrief: “…en verlang als pasgeboren kinderen naar de 
zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.” Zo kwam deze 
zondag aan zijn ietwat aparte naam: “Quasimodo geniti.”  
 

In 1831 verschijnt het beroemde boek van Victor Hugo: “De klokkenluider van de Notre 
Dame”. De naam van de klokkenluider is: “Quasimodo”. Hij draagt deze naam omdat hij als 
baby te vondeling is gelegd op de eerste zondag na Pasen. 


